De apostel Paulus

getuigt over zichzelf
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Gal 5,13

“Broeders en zusters, u werd geroepen tot
vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als
een voorwendsel voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde”

Fil 2,3-6

“Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander
als hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn
eigen belangen behartigen, maar ook die van
de anderen. Die gezindheid moet onder u
heersen die ook in Christus Jezus was:

Hij die bestond in de gestalte van God heeft
er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan

God te zijn.
Rom 12,9-11

“Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het
kwaad, houd vast aan het goede.

Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde.
Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen.
Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van
geest, dien de Heer”
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Fil 4,4-7

“Verheug u altijd in de Heer. Nog eens:
verheugu! Uw vriendelijkheid moet bijalle
mensen bekend zijn. De Heer is nabij.

Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij
God bekend worden door te bidden en te
smeken en door een dankgebed te zeggen.

En de vrede van God, die alle begrip te boven
gaat, zal uw harten uw gedachten bewaren in
Christus Jezus.”

2 Tes 3,16

“De Heer van de vrede, Hij geve u de vrede,
altijd en op allerlei manieren. Moge de Heer

met u allen zijn.”
2 Kor 13,13

“De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de

heilige Geest zij met u allen.”




_le.ﬂ.—mm C*Oﬂ ~ J. 3LENS ~:~:=O = m:@:——_zo .J $ hU‘)UWumn Uv:‘:@—u\-caf—fu:ﬁhw/




